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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 7 september  
 

Op deze zondag gaat ds. Elsje Braam uit Culemborg voor in de dienst. De eerste zondag 
van september, dus dat betekent dat er, naast oppas en kindernevendienst, ook JoZ! 
voor de tieners is.  
 
Zondag 14 september – doopdienst  
 

Op zondag 14 september wordt Lynn Felice van der Maas gedoopt, dochter van Arjan en 
Gerlise, zusje van Rosa. We verwelkomen Lynn in ons midden als kind van God. 
Tegelijkertijd worden we door de doop van Lynn ook herinnert aan onze eigen doop 
korter of langer geleden. Voorafgaand aan de bediening van de doop luisteren we naar 
Lucas 15:1-10. Dat wat verloren is wordt gezocht en gevonden door God. Het zal gaan 
over vragen als: zijn er punten in mijn leven waarop ik mij verloren voel? Wanneer weet 
ik mij gevonden? En wat zie ik daarvan terug in de wereld om mij heen? Verloren zijn en 
gevonden worden? 

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

5 september2025 

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
(Uit het lied: Doop, van Sela) 
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 7 september 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor ons jaarproject via Kerk in Actie “Stop 
kinderarbeid in de visserij in Ghana”.  
 

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de 
visserij. De organisatie Challenging Heights zet zich in om deze kinderen te 
bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil men 
nieuwe uitbuiting voorkomen. 

 

Kinderarbeid is verboden in Ghana, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In 
arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun ouders 
mee. Zeker als zij niet naar school gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor 
handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families 
weghalen. Veel kinderen worden meegenomen naar het enorme stuwmeer Lake 
Volta (8502 km2) of de rivieren Black en White Volta. 

 

In een vissersdorp aan een rivier in Noord-Ghana woont Salamatu (44), moeder 
van vijf kinderen. Ze werkt visverkoopster met hulp van haar kinderen. Sinds haar 
man ziek is en niet meer kan werken, gaan haar minderjarige kinderen niet meer 
naar school. In het dorp is geen school, en de dichtstbijzijnde school is ver lopen. 
“Als ze toch rondhangen, kunnen ze me beter helpen,” zegt ze, al beseft ze hoe 
belangrijk onderwijs is voor een betere toekomst. Kinderarbeid en kinderhandel 
zijn een ernstig probleem in het dorp, mede door armoede en het gebrek aan 
goed onderwijs. Kinderen werken mee in de visserij, soms onder zware 
omstandigheden. Salamatu ziet dat het fout is, maar voelt zich machteloos: “We 
moeten zelf ook overleven.” De Ghanese organisatie Challenging Heights 
probeert daar verandering in te brengen, gesteund door Kerk in Actie. Ze richten 
kinderrechtencomités op, ondersteunen ouders met extra inkomsten en zorgen 
er zo voor dat kinderen uiteindelijk weer naar school kunnen. Salamatu hoopt 
ooit naar de stad te verhuizen, waar haar kinderen wel onderwijs kunnen volgen 
en een betere toekomst tegemoet gaan.  
Onze kerk steunt dit werk om kinderarbeid in de Ghanese visserij te stoppen.  

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het bijstand in het pastoraat.   
 
 
Zondag 14 september 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor de “Stichting de Vrolijkheid”. 
 

Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak indringende ervaringen 
achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het 
instrument om hun verhalen vorm te geven. 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. 
Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en 
onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende 
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ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog 
jarenlang onzeker.  
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is 
een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, 
jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 
30 azc’s realiseren. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om 
verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te 
ontdekken en ontwikkelen. 

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk. 
 
 
De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen. 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 
Deze maand besteden we aandacht aan het verhaal van Korno uit Bangladesh. 
 
Shilpi Par is de trotse moeder van de vijfjarige Korno uit Wazirpur, Bangladesh. Dankzij 
een sponsor krijgt Korno meer kansen. Zo mag hij nu meedoen aan het Learning Roots-
programma van World Vision – een kleuterprogramma waarin kinderen leren door via 
spelen. “Hij is dol op het programma en leert er elke dag iets nieuws,” vertelt Shilpi.  
Leven in Wazirpur  
 

Wazirpur ligt in het zuiden van Bangladesh, een land dat vaak wordt getroffen door 
overstromingen en cyclonen. In deze kustregio leven veel gezinnen in armoede. De 
wegen zijn smal en onverhard, en mensen verdienen hun inkomen met landbouw, 
visserij of dagarbeid. Hoewel de meeste inwoners van Bangladesh moslim zijn, is in 
Wazirpur 80% hindoe.  
De uitdagingen zijn groot: ondervoeding, 
kinderarbeid en kindhuwelijken komen veel voor. 
Meer dan de helft van de vrouwen trouwt voor haar 
achttiende verjaardag, en bijna 90% van de kinderen 
heeft recent geweld meegemaakt. Toch is er hoop. 
Samen met sponsors uit Nederland en Singapore 
werkt World Vision met de gemeenschap aan 
duurzame oplossingen voor betere voeding, 
onderwijs, bescherming en mentale gezondheid.  
 

In landelijke gebieden zoals Wazirpur zijn nauwelijks kleuterscholen. Daarom is het 
Learning Roots-programma zo belangrijk. In 21 gemeenschappen in Zuid-Bangladesh 
leren kinderen 2 uur per dag door te spelen, zingen en ontdekken. De lesstof is speciaal 
ontwikkeld door World Vision en de lessen worden gegeven door een getrainde 
begeleider.  
 

Bij World Vision geloven we dat kinderen alleen kunnen gaan bloeien, wanneer hun 
omgeving dat ook doet. 
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De gemeenschap speelt een actieve rol: zij zorgen voor het gebouw en verzamelen 
materialen zoals autobanden, bamboe en plastic flessen om speeltoestellen en 
lesmateriaal te maken. Sanchita Das, begeleider sinds 2022, ziet het verschil. 
 

Door de sponsoring van kinderen als Korno investeer je niet alleen in één kind, maar in 
de hele gemeenschap. Moeders volgen lessen over gezonde voeding en koken samen 
lunch voor de kinderen, met ingrediënten die ze zelf meebrengen. Zo leren ze niet alleen 
over voeding, maar bouwen ze ook aan een sterkere gemeenschap.  
 
U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Op het moment zijn er verschillende zieken en mensen die tobben met hun gezondheid, 
met hun mogelijkheden en soms met het leven. Er zijn gelukkig vele contacten onderling 
al zijn we gelijk ook nog heel hard op zoek naar mensen die ouderling willen worden. 
‘Waarom?’ denkt u, of denk jij misschien, ‘als er al zoveel mensen naar elkaar omkijken 
is dat toch goed?’ En ja, dat is goed! Maar… 
Maar belangrijk is, is dat er ook een ‘vaste kern’ is die met elkaar kan ‘sparren’ over wat 
we als waardevol zien binnen onze gemeente, waardevol voor de gemeenteleden, die 
meedenken.  
Mensen die een aanspreekpunt willen zijn. Een ‘vaste kern’ om samen te leren en in het 
Licht van God om te zien naar elkaar en zorg te dragen dat Gods liefde wordt 
doorgegeven’.  Met in alles eigenlijk het woord ‘sámen’.  
Met steeds minder ouderlingen wordt dat ‘samen’ steeds lastiger. Wil jij, wilt u, er eens 
over denken om aan te sluiten als ouderling bij dit ‘samen’? Weet je van harte welkom! 
Want samen is alles lichter, makkelijker. 
We zingen het vaak van harte: lied 657. Ik noem hier alleen het eerste couplet maar 
nodig iedereen uit het hele lied thuis nog eens rustig door te lezen in het liedboek.  
 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht 
Elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank 

 

Laten we de daad bij de zang voegen: Samen! 
 
En ondertussen allen waarvan we weten dat ze wel een ‘steuntje in de rug’ kunnen 
gebruiken, meenemen in onze gedachten en gebeden. En, wanneer dat mogelijk is, onze 
betrokkenheid zichtbaar maken door het sturen van een kaartje. Dit doet mensen zoveel 
goed. 



5	
	

Mocht u, mocht jij, dit lijntje helaas missen; laat het dan aub even weten!  
Dat kan aan ‘iemand’ van de kerk, of rechtstreeks naar ds. Hendrik Mosterd, ds. Aafke 
Rijken, of naar mij. Bij geen contact is er nóóit opzet dat dat lijntje er niet is, maar 
onwetendheid. En daar kunnen we, met elkaar, iets aan doen! 
 
Met hartelijke groet, 
Yolanda van der Stelt, Pastor 80+ Ds. Hendrik Mosterd   Ds. Aafke Rijken 
Tel: 06 457 347 16   Tel: 06-18637107      Tel: 06 200 344 25 
yolandavdstelt@gmail.com   hsmosterd@pknleersum.nl 
 
 
Bloemengroet 
 

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Gijsbert en Marian Meijers, (17 augustus) 
- Mw. J. Verhagen, (24 augustus) 
- Mw. Eef van Doorn, (31 augustus) 
 
 
Bedankt! 
 

Bedankt voor de mooie bloemen! Dat helpt beter dan een hand 
vol pillen.  
Groeten van Eef van Doorn 
 

 
Uitnodiging startzondag 21 september: kerkdienst en picknick 
  

Op 21 september is de startzondag. Dan vieren we de start van een 
nieuw seizoen in het kerkenwerk. De kerkdienst begint om 10.00 uur, 
onze eigen predikant Hendrik Mosterd gaat voor. Aansluitend aan de 
dienst, gaan we in op de activiteiten in het nieuwe seizoen. 
  

Vervolgens is er een picknick op het adres van de familie Van de 
Waerdt. Naast het eten dat u zelf meeneemt, zorgen we vanuit de 
kerk voor soep. Vanuit de kerk gaan we op de fiets naar de Zandweg, 

via een kleine omweg, en in groepjes. 
  

Alle gemeenteleden van de Michaelkerk zijn van harte uitgenodigd. En bent u op leeftijd, 
dan is desgewenst de kerktaxi beschikbaar voor vervoer per auto naar de Zandweg. U 
kunt zich hiervoor aanmelden bij Gerlise van der Maas. 
  
Van harte uitgenodigd! 
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BERICHTEN  
 
Boekenclub 
 

Zin in inspirerende gesprekken en nieuwe inzichten? Kom dan ook een keer langs! Ieder 
leest het boek in eigen tempo en na zo'n 6-8 weken komen we bijeen om gedachten en 
favoriete passages te delen. Er is altijd wel een verrassend perspectief in hoe anderen 
het verhaal beleven en leer je het boek op een diepere manier kennen. 
Op 22 september nog geen boekbespreking, dan kiezen we weer nieuwe romans voor dit 
leesseizoen. Een goed idee dus om daarbij te zijn!  
De boeken zijn veelal redelijk bekende romans, goed verkrijgbaar in de bibliotheek of als 
e-book, en een aangeschaft ´echt` boek wordt regelmatig onderling uitgewisseld. 
Welkom om 20.00 uur in het Michaëlhuis. Meer informatie via Ruth Paradies of Annette 
Barreveld.  
 

 
Verjaardagsochtend, woensdag 17 september:  
ook voor de 75+ jarigen 
 

Woensdag 17 september vieren we de verjaardagsochtend 
in het Michaëlhuis.  
Het was gebruikelijk om op deze ochtenden de 

verjaardagen van 80+ gemeenteleden van te vieren, maar tijdens bezoeken hoor ik 
regelmatig dat mensen contacten missen met leeftijdsgenoten doordat er langzaam 
maar zeker toch bepaalde beperkingen in mogelijkheden optreden. En dat niet alleen 
vanaf 80 jaar maar vaak al eerder. Het is ook niet iedereen gegeven de leeftijd van 80 
jaar te bereiken.  
Dat is de reden dat we als werkgroep hebben besloten om alle mensen die het 
afgelopen half jaar 75 of ouder zijn geworden uit te nodigen.  
Soms is er twijfel om te gaan omdat men niet vaak (meer) of helemaal niet, in de kerk 
komen. Dat is geen enkel probleem!  
Deze ochtend is een ontspannen en gezellige ochtend waarbij we ook graag mensen 
zien die tegenwoordig minder of niet meer naar de kerk komen. Dat maakt de 
verjaardagsochtend gelijk tot een soort reünie van (oud) kerkgangers en ‘Leersummer.’ 
Neem dus vooral de stap om te komen. We zien naar u uit!  
Alle 75+ gemeenteleden die jarig zijn geweest tussen 1 april en 1 oktober zijn deze keer 
van harte uitgenodigd. Misschien hebt u de uitnodiging al ontvangen en anders is deze 
nog onderweg. Mocht dit, om welke reden ook, ergens mis zijn gegaan, beschouw dan 
aub deze aankondiging als uitnodiging! 
Alle genodigden mogen iemand meenemen: partner, kennis of een familielid. Het is tenslotte 
fijn om samen ergens heen te gaan.  Er is mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden 
door onze kerktaxi.  
Het thema voor deze ochtend is ‘kijk! Laat je verrassen’.  
De werkgroep heeft zijn best gedaan er weer een gezellige ochtend van te maken met 
bekende liederen, en meer leuke (Kijk!) verrassingen.  Tussendoor is er veel ruimte om 
gezellig met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
Vanaf 9.45u staat de koffie/thee met gebak voor u klaar. 
Weet u van harte uitgenodigd!  
 
Mede namens de werkgroep, Pastor Yolanda van der Stelt 
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Open Monumentendag 
 

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn 
duizenden prachtige monumenten in heel 
Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. De 
39ste editie van de Open Monumentendag zal 
plaatsvinden op 13 september 2025 en heeft als 
thema ' Erfgoed en Architectuur '. 
De Michaëlkerk is open voor bezichtiging tussen 
10.00-17.00 uur. 
Voor die dag worden nog gastvrouwen/mannen 
gezocht. 
Opgeven kan bij Lia van de Lagemaat  
 
 
 

 
Bedankt! 
 

Bouwgroep De Jeugdraad bedankt voor het 
cadeautje t.g.v. hun 20-jarig jubileum en voor 
alle helpende handen die hebben 
meegeholpen bij het afgelopen bloemencorso. 
Heel veel dank! 
 

 
Vrijdag 24 oktober – concert Dasha Serck en Sijbrand Loot 
  

Als bestuur van Vrienden van de Michaelkerk hebben wij voor u 
een mooie avond in het vooruitzicht: een tweetal bijzondere 
jonge talenten komen in de Michaelkerk optreden. Beiden 
hebben meegedaan aan het Prinses Christina Concours. 
  

Als 6-jarige startte Dasha Serck met haar eerste vioollessen (ze 
is nu 22 jaar). Afgelopen juni is ze summa cum laude 
afgestudeerd aan het Conservatorium in Amsterdam, in de 
klas van Ilya Grubert. In het afgelopen jaar was ze o.a. te zien 
bij Podium Klassiek, debuteerde ze als solist in het 
Concertgebouw in Amsterdam en won ze de Cultuurprijs van 
Leidschendam-Voorburg. 
  

Sijbrand is een 20-jarige gitarist en volgt les bij Gabriel Bianco, 
aan het Conservatorium in Amsterdam. Bij het Prinses Christina Concours ontving hij 
meerdere prijzen, waaronder de Maarten Oomes prijs in 2022, toegekend aan de meest 
opvallende gitarist van de editie. Hij volgde masterclasses bij gitaristen uit de 
wereldtop. 
  

Schrijft u de datum van 24 oktober alvast in de agenda? Aanvang 20.00 uur. 
  

Vrienden van de Michaelkerk 
Wim, Adrie, Pieter, Mirjam en Jacqueline 
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Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot 
 
12 september: Seniorenpastor Yolanda van der Stelt 
26 september: Diaken Marcel Sarot 
10 oktober: ds. Hendrik Mosterd 
 

 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 
Zondag 7 september – Lucas 14:25-33- ‘Ga je er echt voor?’ 
 

Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Tegen de mensen die Hem 
volgen, zegt Jezus dat ze Hem alleen kunnen volgen als ze dat 
het allerbelangrijkste vinden; zelfs belangrijker dan hun vader 
en moeder of hun eigen leven. Met twee voorbeelden legt Jezus 
uit dat je eerst goed moet nadenken voordat je zo’n belangrijke 
beslissing neemt. De voorbeelden gaan over iemand die een 

toren bouwt en eerst de kosten berekent en over een koning die voor een oorlog eerst 
inschat wat zijn kansen zijn. 
 
Zondag 14 september – Lucas 15:1-10- ‘Gevonden!’ 

  

Jezus vertelt over een herder die een verloren schaap terugvindt 
en een vrouw die een verloren munt terugvindt. Ze zijn allebei 
blij en nodigen hun vrienden en buren uit om feest te vieren. Zo 
blij is God ook als mensen teruggevonden worden. 
 

 

  

JoZ! 
 

7 september is het de eerste zondag van de 
maand; dus tijd voor Jongeren op Zondag! (JoZ!) 
voor de tieners (vanaf de middelbare school).  
 
Samen met Daniël en Fredy gaan deze tieners 
gelijk met de kinderen van de KND de kerk uit naar 
hun eigen ruimte.  
Schrijf de volgende data vast in je agenda!  
Tot ziens op zondag de 7e! 
 

Data 2025 
 
- 5 oktober 
- 2 november 
- 7 december 
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Hoi tieners & jongeren in de Michaëlkerk,  
 
We zijn op zoek naar helpende handen op 
zondag! En daarom blazen we 
de jeugdcollectant weer nieuw leven in.  
Wie lijkt het leuk om te helpen met de 
collecte tijdens de kerkdienst?  
 

Wat ga je doen als jeugdcollectant? 
Tijdens de kerkdienst collecteren we voor de 
diaconie en de kerk. Ook bij de uitgang staan 
altijd zendingsbussen voor een goed doel. De collecte wordt altijd gedaan door een 
diaken en een kerkrentmeester. Als jeugdcollectant help je hen mee tijdens de 
kerkdienst met het inzamelen van de collecte en je helpt na de kerkdienst met het 
opruimen ervan.  
Elk half jaar maken we een rooster en je kunt zelf aangeven wanneer en hoe vaak je 
beschikbaar bent. We maken een groepsapp waarin het rooster wordt gedeeld en elke 
maand een reminder wordt gestuurd wie er die maand jeugdcollectant is per zondag.  
 

Help je mee? 
 

Als je naar de middelbare school gaat of ouder bent én het lijkt je leuk, geef je dan op! 
 
Groeten, Gerlise van der Maas - Diaken 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Wijzigingen kosterschap 
 

Onze koster Henk Boeve werkt vanaf september minder uren in onze gemeente. Vanaf 
2026 zullen alle werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd. Wel blijft Henk 
zich ook na de jaarwisseling inzetten bij rouw- en trouwdiensten. 
 

Al ruim 12,5 jaar is Henk Boeve koster van onze gemeente. In deze periode heeft hij tal 
van werkzaamheden verricht en is hij een vaste steunpilaar voor onze gemeente 
gebleken. Voorgaande is dan ook reden om hem en zijn vrouw Anne in de kerkdienst op 
9 november aanstaande in het zonnetje te zetten. 
 

De overdracht van verschillende werkzaamheden aan vrijwilligers, is al eerder in gang 
gezet. Dit volgde vanuit de gemeenteavond in maart 2023, en is door het College van 
Kerkvoogden geïnitieerd. Hierover hebben verschillende overleggen plaatsgehad. We 
hebben daarbij veel waardering voor de inzet en de voortdurende betrokkenheid van 
Henk en Anne Boeve. 
 

In de toekomst zal er veel aandacht uitgaan naar een kwalitatief goede continuering van 
de werkzaamheden, juist ook als deze volledig uitgevoerd gaan worden door 
vrijwilligers. Graag steunen we daarbij op de hulp van gemeenteleden. 
Kees Gerestein en Arco van den Ham 
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Nieuws van het deelkastje! 
 

Graag willen we met u delen hoe het met ons deelkastje gaat. 
Er vindt heel veel uitwisseling plaats waar we heel blij mee zijn!! 
Als diaconie kopen we nog steeds voor 20 euro per week 
houdbare artikelen en we zien dat het weer snel meegenomen 
wordt. Het lijkt dus dat het deelkastje vaak leeg is… voelt u 
daarom vrij om ook eens een keer het kastje aan te vullen met 
houdbare artikelen zoals bijv. koffie, thee, wasmiddelen, 
maandverband, potjes groente (dus lang houdbare 
levensmiddelen) 
Afgelopen weken hebben we pakketjes schoolspullen in het 
deelkastje gelegd wat ook snel meegenomen is. We gaan er 
dan ook vanuit dat dit goed terecht gekomen is!  
 

Weet u niet goed wat u moet kopen of komt het er niet van… 
dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op het 
rekeningnummer van de diaconie: NL70RABO030211697 
o.v.v. deelkastje of scan bijgevoegde speciale QR-code. 
 
Hartelijk dank namens de diaconie voor uw bijdrage! 
Jos Versluis 
 
P.S. Veel dank voor uw gift afgelopen Zondag tijdens de collecte voor 
het deelkastje! 
 
 
Giften 
 

De volgende giften werden ontvangen: 
• € 10,00 via mevr. J. van de Berg 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 7 september   
 

-Orgelspel en Mededelingenfilm 
-Welkom 
-Openingslied: 601, 1 en 3 
-Bemoediging en groet 
-Wij gaan zitten 
-Psalm 86: 1 en 2 
-Bij deze dienst… 
-Kyriegebed 
-Glorialied 158b  
-Kindermoment 
-Kinderlied, Lied 284  
-Gebed bij de schriften 
-1e lezing 1 Samuël 3: 1 – 21 

Zondag 7 september 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. E. Braam, Veenendaal 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Gerriëtte Jorritsma 
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat 
Lector: Marian Clarijs 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Jaarproject KiA 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 
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-Lied 317 
-2e lezing Marcus 9: 30 – 37 
-Lied 324 
-Uitleg en verkondiging 
-Lied 1005, 1, 2, 3, 4 en 5 
-Gebeden 
-Delen van onze gaven 
-Tenslotte… 
-Slotlied 816 (Op de melodie van lied 248) 
-Zegen 
-Orgelspel 
 
Orde van dienst – zondag 14 september 
 

De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

21 september: ds. Hendrik Mosterd – startzondag 
28 september: ds. R. van de Wetering, Veenendaal 
5 oktober: ds. Hendrik Mostert – JoZ! 
  
 

Activiteitenagenda 
 
13 september 10-17 uur  Open Monumentendag Michaëlkerk  
14 september 10.00 uur  Startzondag   Michaëlkerk  
17 september 9.45 uur  Verjaardagsochtend  Michaëlhuis  
22 september   20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  
Van harte uitgenodigd!    
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 september 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 18 september, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 

Zondag 14 september 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Arco van den Ham 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Mirjam van ‘t Veld 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: st. De Vrolijkheid 
Collecte Kerk: Jeugd en Jongerenwerk 

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

